Ten tijde van een pandemie 1250%

Ten tijde van een pandemie

Deze mis kan overeenkomstig de rubrieken van de ‘Missen en gebeden
voor verschillende noden of intenties’ gevierd worden op alle dagen,
behalve op hoogfeesten, de zondagen van de advent, van de veertigda-
gentiyjd en van Pasen, op de dagen onder het paasoctaaf, op de gedach-
tenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen), op Aswoensdag en in de
Goede Week.

Bij deze mis gebruikt men de kleur van de dag of de tiyjd, of paars als zij
een boetekarakter heeft.

Antifoon bij de intrede Jes 53,4
Waarlijk, onze ziekten heeft Hij op zich genomen
en onze pijnen heeft Hij gedragen.

Collectagebed

Almachtige eeuwige God,

onze bijzondere beschermer bij elk gevaar,

G1j die het gelovig gebed verhoort van uw kinderen in nood,
wees 1n uw goedgunstigheid ons genadig;

geef, zo bidden wij U,

eeuwige rust aan de overledenen, troost aan wie treuren,
herstel aan de zieken en aan de stervenden vrede;

geef kracht aan wie zich inzetten

voor de gezondheid van hun broeders en zusters,

en de geest van wijsheid aan hen die ons met gezag besturen;
geef de moed om iedereen welwillend te benaderen,

opdat wij allen uw heilige naam mogen verheerlijken.

Door onze Heer.

Gebed over de offergaven

Heer, wij vragen U,

aanvaard de gaven die wij U aanbieden

in de gevaren van dit ogenblik;

wij bidden U:

laat deze gaven door uw almacht veranderen
1n een bron van genezing en vrede.

Door Christus onze Heer.



1250%* Misformulieren en gebeden voor verschillende noden

Antifoon bij de communie Mt 11,28
Komt tot Mjj, allen die zwoegt en onder lasten gebukt gaat,
en Ik zal u verkwikking schenken, zegt de Heer.

Gebed na de communie

God,

van wie wij het mediciyn tot eeuwig leven hebben ontvangen,
wij bidden U:

dat wij door dit sacrament kunnen roemen

op de volle uitwerking van dit hemels geneesmiddel.

Door Christus onze Heer.

Gebed over het volk

God, beschermer van wie op U hopen,

zegen uw volk,

red, verdedig en bestuur het,

opdat het, vrij van zonde en beveiligd tegen de vijand,
altijd in uw liefde mag volharden.

Door Christus onze Heer.
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